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Dienst gehouden op 23 november 2025 om 9.30 uur in Oostwold 
 
In deze dienst gedenken we hen die ons in het voorbije kerkelijk jaar 
ontvielen. Zij vormen een stukje van ons leven door de herinneringen,  
de familieband of de levenslessen die we van hen hebben geleerd.  
Vandaag willen wij hun namen noemen en voor elk van hen een kaars 
aansteken aan de Paaskaars. 
Na afloop van de dienst mag deze kaars mee naar huis worden 
genomen. 
 
 
 

Aan deze dienst werken mee…. 
 

Voorganger 

 ds Gert Wybe van der Werff 
 

Dienstdoende ambtsdragers 
 Anita Groenendal  
 Anja Mandersloot 
 

Muzikale medewerking 
 Bert Smit – orgel 
 Siemie Hut – gitaar 
 Ruth Drewel – dwarsfluit  
 Lineke Hut – dwarsfluit  
 Cantorij De Dollert o.l.v. van Victor Verhoef-Harms 
 

Liturgische schikking 
 Jan Pieter Nuninga 
 
Lector  
 Gerard de Groot 
 

Koster 
 Kees Kasper 

 
 
 
Na de dienst is iedereen van harte welkom in Ons Gebouw voor 
koffie, thee en iets lekkers 
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Welkom  
 
we gaan staan 
 
Intochtslied: lied 103a: 1, 3  
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet  
v Onze hulp is in de naam van de Heer 
a die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
v Die trouw is tot in eeuwigheid  
a en het werk van zijn handen niet loslaat.  
v Genade zij u en vrede van God onze Vader,  
 door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus , 
a in de Geest, die ons samenbindt. 
 
Drempelgebed 
v Hier zijn wij, God  
 met alles wat we hebben en alles wat we missen,  
 wij zijn uw kinderen. 
 Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld, 
 soms zijn we elkaar kwijt, 
 soms zijn we onszelf kwijt. 
 Daarom bidden wij in uw naam:  
 verenig ons hart, breng ons bij elkaar, 
 maak ons sterk door uw kracht, 
 en laat ons weer leven naar U toe. 
a Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 
we gaan zitten 
 
Kyrië en gloria: lied 299f – cantorij en allen   
Uitleg bij de liturgische schikking   
 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezing: Johannes 14: 1-11 
 
Lied 813 – cantorij 1, 2, 3, 4 / allen refrein en couplet 5, 6 
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Gedicht – hoeft een naam iets? (Tsead Bruinja) 
 
 elke naam moet ten minste 
 één keer worden gespeld op het gemeentehuis 
 vreugdevol door een ouder die met die naam een geloof 
 een held een vriend of een familielid in leven houdt 
 
 elke naam moet minstens vierduizend keer 
 worden geroepen vanuit een halfopen buitendeur 
 terwijl de warme lucht van het avondeten zich 
 door een keukenraam een kinderneus inkrult 
 
 alle namen horen zeker vijfmaal op het puntje van de tong 
 van een beste vriend te liggen bij de vraag 
 naar wie zijn of haar beste vriend is 
 en waarom 
 
 geen één naam verdient het om ongefluisterd te blijven 
 en niet via het oor van een geliefde 
 buitengewoon vaak de buik van die ander  
 te kriebelen 
 
 daar zijn namen voor gemaakt 
 
 namen horen een leven lang mee te gaan 
 en met een heel leven weet u heel goed 
 wat ik bedoel 
 
 namen mogen alleen langzaam verdwijnen uit onze gedachten 
 en niet voordat ze een afscheidsdansje hebben gemaakt 
 op onze bevende lippen 
 
 er is geen enkele reden om de naam 
 van een muur te schroeven 
 
 als die naam niet een nieuw huis 
 te wachten staat 
 
 want een naam wil leven 
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Cantorij – Peace I leave with you (Amy Beach) 
 
 Peace I leave with you, I leave with you, my peace I give unto you. 
 Not as the world giveth, give I unto you. 
 Let not your heart be troubled. 
 
 Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u. 
 Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. 
 Laat uw hart niet verontrust zijn. (Johannes 14: 27) 
 
Overweging 
 
Overgangslied: lied 199 – met cantorij 
 
Het noemen van de namen 
 

we noemen de namen van hen die ons voorgingen  
daarna zal iemand van de familie, een vriend of een vriendin, 
of de voorganger het licht aansteken 
na afloop van de dienst mag de kaars mee naar huis worden genomen 
 
v Laten ook hier de namen genoemd blijven van wie gestorven zijn. 
 Zij schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap, zij 
 noemden ons de Naam die doet leven. Zij deelden met ons de 
 dagen en de nachten. 
 

 Wij willen hen in liefde en eerbied gedenken, en we noemen de 
 namen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. 
 Als teken, dat in het licht van God het leven doorgang zal vinden, 
 ontsteken wij een kaars aan de Paaskaars. 
 

13 december Mettje Koning 
 

30 december Jasper Arjan Korteweg 
 

29 januari Geertje Smallenbroek 
 

  1 februari Aaltje Loer-Veenstra 
 

24 februari Titia Martha Thalia Schillhorn van Veen-Roelofs 

 
cantorij  In uw dood hebt Gij onze dood vernietigd, 
 in uw opstanding hebt Gij ons leven hersteld, 
 Heer Jezus, kom in heerlijkheid. 
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  9 maart Derktje Nuis-Smedes 
 

10 april Geert Nuis 
 

28 mei Jan Boerma 
 

  3 juli Jelle Vogel 
 

20 juli Geertina Hillechiena Scholtens Boerma 

 
cantorij  In uw dood hebt Gij onze dood vernietigd… 

 
  8 augustus Leo Pors 
 

14 september Martje Jager-Teeninga 
 

15 september Lena Cornelia Messemaker-Boone 
 

  1 oktober Lammechien Udema-Elderman 
 
cantorij  In uw dood hebt Gij onze dood vernietigd… 

 
v We ontsteken een licht aan het licht van Pasen 
 voor al die mensen uit onze gemeente, maar ook daarbuiten, 
 die een dierbare hebben verloren, misschien in stilte rouwen. 
 Voor die mensen die er moeite mee hebben het Licht weer te zien. 
 
v We ontsteken een licht aan het licht van Pasen 
 voor de velen die vandaag sterven, 
 voor de kinderen die geen toekomst kregen, 
 voor de mensen wie geweld is aangedaan, 
 voor slachtoffers van oorlogen die nu woeden; 
 voor wie sterven, ongeweten,  
 ongekend, alleen gekend door U. 
 
v We ontsteken een licht aan het licht van Pasen 
 voor alle mensen op de vlucht voor honger, oorlog en vervolging, 
 voor wie gebruikt worden in een politiek machtsspel, 
 voor wie vastzitten tussen landsgrenzen, 
 ongekend, alleen gekend door U. 

 
cantorij  In uw dood hebt Gij onze dood vernietigd… 
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v En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. 
 En dat van dit geheimenis, God het begin en het einde is. 

 
voor een ieder die dat wil is er nu gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken, ondertussen zingen en spelen cantorij en combo lied 256 

 
Lied 731 – 1 cantorij / 2, 3 allen 
 
Voorbeden met acclamatie: lied 368j 
 

Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
we gaan staan 
 
Slotlied: lied 737 – in wisselzang: cantorij / vrouwen / mannen / allen 
 
 1 cantorij / 2 vrouwen / 3 mannen / 5 allen / 8 cantorij /  
 14 vrouwen / 15 mannen / 16 allen / 18 cantorij / 20 allen / 21 allen 
 
Wegzending en zegen met gezongen amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


